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Mensen dansen de Majim door Ineke van Beek 

 

Thema: Vreugde der Wet 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorganger:   ds Wim Zaagsma 
organist:   Addy Alberts 
pianist:   Cees Diepeveen 
dwarsfluitiste:  Karin Toet 
lector:    Elske Vledder 
kindernevendienst: Liesbeth Algra 
illustraties:  Ineke van Beek 
ouderling van dienst:  Evert-Jan Oppelaar 
techniek:  Henk Harms en Philip de Wolf 
 

deze dienst is voorbereid met deelnemers aan de cursus Hebreeuws 
en leden van tuingroep ‘De Vroome Tuin’ 

 



Orgelspel 

Klezmermuziek door Cees Diepeveen en Karin Toet 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met Lied 290: 

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht, 
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan. 

(allen gaan staan) 

Aanvangslied: Lied 19: 1 

De hemel roemt den Heer, / het firmament geeft eer 
Hem, die 't heelal volbracht. 
De dag spreekt tot de dag / van wat zijn hand vermag, 
de nacht meldt het de nacht. 
Er is geen taal, geen woord, / toch wordt alom gehoord 
een wijd verbreide mare. 
Geen stem gaat van hen uit, / maar overal verluidt 
hetgeen zij openbaren. 

 
Moment van stilte  

Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
 
Bemoediging 
v  Onze Hulp is in de Naam van de Heer,  
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 



Gebed van toenadering, afgesloten met … 

v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 

a  Amen. 

Vervolg aanvangslied: Lied 19: 3 

Volmaakt is 's Heren wet, / die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis / is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, / wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God / en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 
 

(allen gaan zitten) 

Inleiding op de zondag - Gebed  - Antwoordlied Lied 313: 1 

Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt,  
die zal er in aanschouwen des Heren aangezicht. 

     (de kinderen mogen naar voren komen) 

Moment met de kinderen 
 
Themalied De Vleugels 48: 1, 3, 4   
 
Tijdens dit lied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte, maar eerst mogen ze wat 
lekkers meenemen uit de loofhut. 

 
Refrein 
Als de zomer verdwijnt vieren Joden nieuwjaar. 
Dan vergeeft God de mensen en mensen elkaar. 
Dan wijst God ons de weg door de wereldwoestijn en 
mag zijn wet ook voor ons een vreugdeboek zijn. 



Op de drempel van het jaar 
klinkt de stem van de sjofar: 
als  jouw naam wordt opgeschreven 
in Gods boek van eeuwig leven, 
wordt het nieuwe jaar pas goed, 
als een appeltje zo zoet. 
Refrein 
 
Dan komt het Loofhuttenfeest: 
God is ons nabij geweest. 
Hij heeft ons de weg gewezen, 
Daarom wordt zijn NAAM geprezen 
In een hut van blad en riet, 
Zodat je de hemel ziet. 
Refrein 
 
Als je de geboden doet 
wordt het hele leven goed, 
want bij Mozes staat geschreven 
hoe de mensen zullen leven: 
wie op Gods geboden let 
leeft de vreugde van de wet. 
Refrein 

 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Inleiding op de Schriftlezing: Psalm 119: 1-16 gelezen en gezongen 

Schriftlezing: Psalm 119: 1-5 
 
“Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, gelukkig 
wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, 
maar gaan de wegen die Hij wijst. Uw regels hebt U gegeven   opdat wij ons eraan 
houden. Laat toch mijn wegen recht zijn, ik wil mij houden aan uw wetten.” (NBV21) 

 
  



Tussenzang: Lied 119: 3 
 

U dank ik, HEER, in opgetogenheid. 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 

 

Vervolg Schriftlezing: Psalm 119: 9-14 
 

“Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. Met heel mijn 
hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. Uw belofte heb ik in 
mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen U zondigen. Geprezen bent U, HEER, 
onderwijs mij in uw wetten. Mijn lippen hebben uitgesproken   wat uw mond ons 
voorschreef. Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom 
en overvloed.” (NBV21) 
 

Vervolg tussenzang: Lied 119: 6 

O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen. 

 

Preek 

Muzikaal meditatief moment: Klezmermuziek en versieren loofhut; na het 

gesprekje met de kinderen in de loofhut, zingen we … 

Hemelhoog Lied 272, eerst twee keer door de kinderen met pianobegeleiding, 

vervolgens drie keer door iedereen met het orgel erbij. 
 

Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, 
sjaloom, sjaloom. 
Lehitraot, lehitraot, 
sjaloom, sjaloom. 



Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

Collecte: 1. Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen 2. Kerk 

Slotlied: Hemelhoog Lied 624: 1, 2, 5 (allen staan) 

Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper die ’t heelal verheugde, 
bron van eeuw’ge vreugde zijt. 
Gij die woont in licht en luister 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij die zoekend doolt in ’t duister 
vindt het licht bij U alleen. 
 
In de harmonie der sferen 
klinkt een loflied U gewijd. 
Sterren, eng’len, allen eren 
U, de Heer der heerlijkheid. 
Velden, wouden, beken, bergen, 
stromen, zeeën, alles juicht, 
vogels, bloemen en fonteinen, 
’t werk dat van uw vreugd getuigt. 
 
Wil ons van uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterf’lijk leven, 
die tot ons U neder boog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons, Heer, door uwe liefde 
eeuwig in uw vreugde zijn. 

 
Zegen 

Orgelspel 



 

 

 

Simchat Torah door Chana Helen, www.chanahelen.com 


