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Zingen voor de dienst Hemelhoog Lied 391 
 

 

 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
Refrein 
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U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
Refrein 
 

 
Refrein 
 

Welkomstwoord – mededelingen – aansteken van de kaarsen - kaarsenlied  
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Aanvangslied (allen staan) Lied 136: 1, 2, 3 
 

 
 

Geef de God der goden eer, 
jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 
 

Loof Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 

Moment van stilte  
 

Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
 

Bemoediging 
v  Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gebed van toenadering 
v   … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 
a  Amen. 
 

Vervolg aanvangslied Lied 136: 12, 13 
 

Loof de Heer, die al wat leeft / dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. / Eeuwig is Hij trouw en goed. 
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Aan de God des hemels zij / eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid / zal bestaan in eeuwigheid. 

 (allen gaan zitten) 
Inleiding - Themalied Lied 216 
 

 
 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Intermezzo wie / wat is ‘Delight’ 
Samenzang Evangelische Liedbundel 413 (aangepaste versie) 
 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wondere stad zo hoog gebouwd. 
Nimmer heeft men hier op aarde 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 

2. Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden godsstad vloeit. 
 

3. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 

4. Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn. 
Waar zij rusten van hun werken, 
bij de springende fontein. 
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5. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 

6. Wat een vreugde zal dat wezen, 
straks vereend te zijn met Hem 
in die stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. 
 

7. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. (2x) 

 

(de kinderen mogen naar voren komen) 
 

Moment met de kinderen - Gebed 
 

Schriftlezing Matteüs 6: 19-21,26-29 - Tussenzang Lied 981 
 

 
 

1. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 
 

2. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 

3. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 

4. Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

Korte overdenking 
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Samenzang Lied 337 
 

 

 
 

Levend water, verfrissend, vrij; 
het stroomt de berg af tot in de vallei. 
’t Is Gods rivier die je vreugde geeft. 
Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft. 
refrein:  
Daar bij de rivier gaan je voeten dansen, 
daar bij de rivier zingt je hart een lied, 
daar bij de rivier gaan je ogen lachen; 
kom drink het water, ontvang het om niet. 
 

The river of God is teeming with life 
and all who touch it can be revived 



8 

 

and those who linger on this river’s shore 
will come back thirsting for more of the Lord. 
refrein (EN) 
 

Het bruist van leven in Gods rivier; 
wie daarvan drinken, verheugen zich hier. 
En ben je eens in die stroom geweest, 
dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest. 
Refrein (NL) 
 

Up to the mountain we love to go 
to find the presence of the Lord, 
along the banks of the river we run, 
we dance with laughter giving praise to the Son. 
refrein (EN) 
 

En op de berg in Gods heerlijkheid, 
daar zien wij Jezus in majesteit. 
En langs de oevers van Gods rivier 
daar juichen wij want zijn liefde is hier. 
Refrein (NL) 

 

  Hemelhoog Lied 627 
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Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’uw’ en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 
May my will forever be 
evermore your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 

 

Korte overdenking 
 

Samenzang Lied 218: 1, 3, 5 
 

 
 

Dank U dat alle vogels zingen,  
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 

Dank U voor alle mooie klanken,  
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken  
dat ik danken kan. 
 

Dankzegging - voorbeden – stil gebed - “Onze Vader” 
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Lied na de gebeden Hemelhoog Lied 386 
 

 
 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, 
steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed’ en zegen 
voor wie vreemd’ling is? 
Val je niet een mens te hard 
die in leugens is verward? 
Hoor je ’t kloppen van mijn hart 
in jou en jij in Mij? 

4. Wil je zien dat wat Ik zie 
jouw gaven velerlei? 
Wil je luist’ren als Ik zeg 
‘Een koningskind ben jij!’? 
Wil je geven wat je hebt, 
dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt 
in jou en jij in Mij? 

  
Collecte: 1. Kerk in Actie: Hulp aan migranten in Indonesië 2. Diaconie 
 

Luisterlied tijdens de collecte: ‘Een toekomst vol van hoop’ (zie achterzijde 
voor de tekst) 
 

  



11 

 

Slotlied Lied 416 (staande) 
 

 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 

Zegen 
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Een toekomst vol van hoop 
 
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music 


